
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Vertelschets 22.6: Het nieuwe Koninkrijk van de meerdere Salomo 
 
Andere mogelijkheid: Doe een Bijbelstudie van psalm 72, zie het werkboekje 
 
Beginzin  
Wat heeft David veel psalmen geschreven! Hij was een heel goede dichter. De Heilige Geest 
heeft hem steeds geholpen om de psalmen te maken. 
 
Vertelschets  
Psalm 72 

 Eén van de psalmen die David heeft geschreven is Psalm 72. We noemen deze psalm 
een koningspsalm omdat het koningschap er een belangrijke rol in speelt. Ook psalm 
2, 45 en 110 worden koningspsalmen genoemd 

 David bidt in deze psalm om een voorspoedige regering voor zijn zoon. 

 Wat deze psalm over Salomo zegt, doet heel sterk denken aan de Heere Jezus.  Hij is 
de eeuwige Koning, Die vrede zal brengen. Zijn onderdanen mogen eeuwig bij Hem 
wonen. 

  
Meer dan Salomo  

 De Heere Jezus is de meerdere Salomo. Salomo kreeg van de Heere een wijs en 
verstandig hart. Maar de Heere Jezus is de opperste Wijsheid, de hoogste Wijsheid. 

 Salomo heeft lang gebeden bij de tempel inwijding maar de Heere Jezus bidt altijd.  

 Salomo was een zondaar maar de Heere Jezus is zonder zonde. 

 Wat moet het geweldig zijn om zo’n Koning te hebben. De Heere Jezus is veel 
heerlijker dan Salomo. Bij deze meerdere Salomo ben je altijd veilig. Wil je ook bij 
deze Koning horen?  

 
Ongeloof 

 Het is heel erg als je deze meerdere Salomo niet gelooft. Toch gebeurt dit tijdens de 
rondwandeling van de Heere Jezus op de aarde. De Schriftgeleerden en Farizeën 
geloven Hem niet. 

 Hij moet bewijzen dat Hij de Zoon van God is met een teken van God uit de hemel. 
Jezus zegt dat ze geen ander teken krijgen dan dat van Jona. 

 Het teken van Jona is dat hij zelf gezonden was. Daardoor kon Ninevé niet meer 
onder de prediking van Jona uit. Zo kunnen de Schriftgeleerden niet meer de 
prediking van Christus naast zich neerleggen, God kwam Zelf naar de aarde in Zijn 
Zoon.   



 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 Ten opzichte van de Ninevieten moeten de Schriftgeleerden en Farizeën zich 
schamen. De mensen uit Ninevé legden de woorden van Jona niet naast zich neer. Ze 
hebben zich bekeerd op de prediking van Jona.  

 Wat doen wij met de woorden van de meerdere Salomo? Elke dag horen we Hem 
weer spreken vanuit de Bijbel. Kom bij Mij. Luister naar Mij. Volg Mij.  

 Leg je het naast je neer dat je Hem nodig hebt voor de vergeving van je zonden? Of 
wil je Hem leren kennen als Verlosser?  

 De Schriftgeleerden en Farizeën moeten zich ook diep schamen ten opzichte van de 
Koningin van Scheba, die een reis maakte van 2000 kilometer om de koning te zien.  

 De mensen in de tijd van de Heere Jezus hoefden geen reis van 2000 kilometer te 
maken.  
De meerdere Salomo stond vóór hen.  
 

Slotzin 
 Zo staat de meerdere Salomo ook voor jou. Alleen maar op knielafstand. 
 
Introductie op de vertelling: 
Laat de lelie zien uit het werkboekje en bespreek de opdracht.   
 
Laat psalm 72 zien en geef door wat aan het begin van de vertelschets staat. 
 
 
 
 
 
 


